
  

 

Kệ : 

Khán Phật kính Tăng bồi �n căn 

Tôn trọng đệ tử báo sư ân 

Hiếu thuận nãi thị vụ đức bổn 

Nhân thiện quả lương đạo tự sinh. 

Tạm dịch : 

Kính Phật trọng Tăng thêm niềm �n 

Tôn trọng đệ tử báo ân sư 

Hiếu thuận mới là gốc công đức 

Nhân lành quả tốt đạo tự sinh. 

Giảng giải :  

 Chúng ta không chỉ quy y Phật, còn 

phải quy y tất cả đại đệ tử của Phật. Người 

xuất gia là ruộng phước Tăng thanh tịnh, 

thanh tịnh tức không có 7ền, không có vật gì 

hết, gì cũng không cần, tất cả đều buông xả, 

thậm chí vọng tưởng cũng không có.  

 Tăng là người truyền Phật pháp, là 

người đảm đang gia nghiệp của Như Lai, 

khiến cho Phật giáo phát dương quang đại. 

Nếu muốn học Phật pháp, thì phải học với 

người xuất gia.  

 Pháp là nhờ Tăng truyền. Do đó 7n 

Phật thì phải cung kính đệ tử của Phật. Ðây 

là bồi đắp �n căn. Tin là nguồn đạo mẹ công 

đức, nhất định trước phải có �n tâm, nếu 

không có �n tâm thì dù Phật pháp có nói tốt 

như thế nào cũng không thể 7ếp thọ.  

 

 ‘’Tôn trọng đệ tử báo ân sư.’’ Tôn 

trọng đệ tử của Phật tức là báo ân thầy, tức 

là báo ân Phật. 

‘’Hiếu thuận mới là gốc công đức.’’ Hiếu 

thuận là hiếu thuận cha mẹ, sư trưởng, đừng 

có ở chỗ sư phụ nói gì thì trước mặt không 

dám nói, nhưng khi ở chỗ khác thì nói sư phụ 

cứ nói người, sư phụ nóng quá.  

 Sư phụ vốn không nóng giận. Tôi nói 

pháp thì chân tục đều dụng, có lúc thì nói 

chút chân đế, có lúc thì nói tục đế. Có vẻ làm 

người bực mình, thực ra thì không phải vậy, 

tôi dùng phương pháp này giáo hóa người, 

chỉ cần nhẫn không được bạn phải nhẫn, 

nhường không được bạn phải nhường.  

 Bạn đi chỗ khác nói đâm thọc, nói sư 

phụ hôm nay nóng giận khiến cho tôi chịu 

không được, lời của tôi nói là vô tâm, là đối 

cơ thuyết pháp. Các pháp từ duyên sinh, các 

pháp từ duyên diệt, bạn muốn tạo nghiệp thì 

tạo nghiệp, muốn tu phước thì tu phước, 

muốn bồi �n căn thì bồi �n căn, muốn �n căn 

vứt đi thì vứt đi.  

 ‘’Nhân lành quả tốt đạo tự sinh” 

Trồng nhân tốt thì kết quả tốt, tu đạo tự 

nhiên sẽ thành công. 

CHÚ LĂNG NGHIÊM Kệ và giảng giải 

Hoà Thượng Tuyên Hoá 

Việt dịch : Thích Minh Định 

hXp://chuakimquang.com/vn 



  

Ta 
 ở trong đây, không thấy một 

pháp nào mau đưa đến hoại 

diệt như là ganh ghét, đố kỵ 

phạm hạnh.  

 Thế nên các Tỳ-kheo! Hãy tu hành từ 

nhẫn, thân hành từ, miệng hành từ, ý hành 

từ. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 
 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui 

vẻ vâng làm. 

Phẩm Nhập Đạo-Kinh Tăng Nhất A-Hàm  

Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ  

Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu 

hXp://budsas.org/uni/u-kinh-aham-tang/tang1-2.htm 

 

T 
    hiện nam, �n nữ muốn lễ Phật, nên 

_m phương 7ện thành tựu năm công 

đức”.  

 

· Lạy Phật, thấy Phật dung mạo đoan chánh, tốt 

đẹp nên sanh tâm hoan hỷ, nhờ công đức hoan 

hỷ mà mình được phước báo đoan trang xinh 

đẹp.  

· Lạy Phật, xưng danh hiệu Phật, nhờ công đức 

niệm hồng danh Phật mà được lời đẹp, 7ếng 

hay.   

· Lạy Phật, học theo hạnh Như Lai “mà bố thí 

lớn: rải hoa, đốt đèn và thí những vật khác”, 

nhờ công đức bố thí mà được giàu có.  

h7ps://thuvienhoasen.org/p22a18829/2/cong-duc-le-phat 



  

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo 

 các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm 

như thế này thuyết pháp cho các 

người khác:  

     "Pháp được Thế Tôn khéo giảng, pháp ấy 

liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến 

để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

người có trí tự mình giác hiểu.  

     Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng. Và 

sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ 

pháp. Và sau khi hiểu rõ pháp, mong họ như 

vậy thực hành; duyên pháp thiện pháp tánh

(dhammasudhammata) thuyết pháp cho các 

người khác. Duyên lòng từ bi, duyên lòng từ 

mẫn, khởi lòng lân mẫn thuyết pháp cho các 

người khác", này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy 

là Tỷ-kheo thanh tịnh thuyết pháp.  

 

 ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến hại 

mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 

hai. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 

ác. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến hại mình, 

đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. 

     “Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 

hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến 

hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói 

thiện, ý nghĩ thiện. Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 

không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, 

không đưa đến hại cả hai. 

Tăng chi Tập 1, Chương Ba: Ba Pháp 

http://www.daitangkinhvietnam.org 



  

TRI� BI�NH KHA�T THỰC 

 đó trong cuộc đời chúng ta đã từng 

có hữu duyên, tự tay làm phẩm thực để sớt bát, cúng dường đến chư Tăng đi trì 

bình, ắt hẳn hình ảnh đó sâu đậm trong tâm thức.  Tâm thành hỷ lạc vô cầu tự phát sinh phước 

báu. 

 Qua kinh sử thì khi xưa, Đức Vua Tịnh Phạn thấy Đức Phật và Tăng đoàn tay cầm bình 

bát trì hạnh khất sĩ, Đức Vua Tịnh Phạn vô cùng xót xa và bạch với Đức Phật rằng “Người trong 

hoàng gia luôn luôn sống trên trăm họ, ngọc ngà, châu báu, vàng bạc thiếu chi, Trẫm lấy làm 

xấu hổ mà thấy Ðức Thế Tôn đi hành khất mong nhận vật thí của dân gian để sống như vậy.”   

Và Đức Phật ôn tồn nói với Đức Vua Tịnh Phạn rằng, Ngài theo Chư Phật trong quá khứ, Ngài 

giữ hạnh trì bình khất thực vì hạnh trì bình khất thực này có nhiều phúc báu lớn lao cho tất cả 

chúng sanh. 

Đức Thích Ca Mâu Ni theo chư Phật 

trong quá khứ giữ hạnh trì bình khất 

thực vì hạnh trì bình khất thực này có 

nhiều phúc báu lớn lao cho tất cả 

chúng sanh. 



Theo Đại thừa Phật giáo thì chư Tăng không có đi trì bình. Tuy thế, Thầy Viện Trưởng dẫn dắt, tạo 

cơ duyên chư Tăng Ni lưỡng đạo tràng phát huy học hạnh trì bình của chư Phật trong quá khứ.  

Vẻ đẹp cao quý của hạnh trì bình khất thực là học tánh khiêm cung, vi tế hơn nữa, hạnh vị khất sĩ 

được tôn quý là vì sống đời không tham phú quý, không bị xã hội hóa, không tầm cầu hoặc dung 

dưỡng để được tôn sùng, để được lợi dưỡng của đàn na, mà noi theo gương lành đức hạnh của 

đấng Đại hùng, Đại lực khi xưa, khi thời là đương kim Thái Tử, Ngài bỏ cuộc sống hoàng gia, rời 

cung vàng, xả áo ngọc, không kẻ hầu, người hạ, giải thoát ràng buộc danh vọng, 7ền tài, mà 

thường _nh người đời hằng suy tôn, tầm cầu để trở thành vị khất sĩ - Bậc Tối Tôn của nhân, thiên. 

Vì thế, để 7ếp tục bồi dưỡng tâm linh thanh 

cao sau tứ ngoạt an cư, Thầy Viện Trưởng đã 

hướng dẫn Tăng đoàn trì bình khất thực vào 

hai Đại lễ Vu Lan Thắng Hội tại Tu Viện Linh 

Sơn ADiĐà và đất già lam Linh Sơn Ohio. 

 

Và sau pháp trì bình khất thực, Đại Lễ đã được 

cử hành trọng thể.  Chương trình Đại Lễ đã 

được lồng thêm 7ết mục mừng Đệ Nhất Chu 

Niên thành lập Lớp Việt Ngữ. Các em rất 

ngoan ngoãn, lắng nghe Thầy Viện Trưởng 

dành thời pháp đặc biệt cho các em.    
Quang cảnh trong Đại hùng bửu điện 

  



 Sư Cô Thích Nữ Nhất Niệm, 

Chùa Giác Hoàng, thuộc thủ đô Hoa 

Thịnh Đốn, đã niệm đạo _nh theo lời 

thỉnh mời của Sư Cô Thích Nữ Đại Hạnh 

về tham dự với chủ yếu là dành thời 

gian sơ khai triển nội dung cơ cấu để 

hình thành Gia Đình Phật Tử theo 

nguyện vọng của Thầy Viện Trưởng.  Do 

đó, Chương trình được sắp xếp để nói 

đến 7ết mục “Hoa Sen Trắng”. Tuy thời 

gian hữu hạn, nhưng Sư Cô đã trọn vẹn 

đề cao 7ết mục “Hoa Sen Trắng” diễn 

đạt bằng đạo tâm nhu nhuyến, lời ôn 

tồn, trong sáng, nhẹ nhàng. 

  

 Thay cho “Câu Chuyện Dưới Cờ”, Sư Cô đã 

chuyển mục “Bài Hát Dưới Cờ” ưu ái dạy cho các em Lớp 

Việt Ngữ. Bài hát này là món quà 7nh thần Sư Cô đã giúp 

các em chuyên chở tấm lòng yêu mẹ, yêu cha.  Thật thiết 

thực biết bao! Một khúc hát yêu mẹ, dù lời hát thật mộc 

mạc, dẫu giọng ca ban đầu còn chưa hòa chung điệu 

nhạc, nhưng các em hăng say, các em hát, và hát, hát lên 

cao, lên cao, với tâm hồn sáng tươi, chan chứa niềm vui 

của các em nhân mùa Vu Lan.   

 

Vu Lan về, Vu Lan về,  

Bên nhau sum vầy,  

Bên nhau quay quần, 

Xin dâng lên mẹ, 

Xin kính lên cha, 

Câu hát yêu thương. 

  



LE  DA! NG TRA�  

 • Pháp Phật dạy Hiếu là tối thượng, Bậc xuất gia trì bất khả khinh • 

Trong Kinh Hiền Ngu, Phật bảo:“Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ 
tâm hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó, nên sinh lên các 
từng trời thời làm Thiên đế, xuống nhân gian thì làm Thánh Vương”. 

  



ùng ngày, thể theo lời thỉnh cầu của 

Ban Giáo Viên Thiện Nguyện, Thầy 

Viện Trưởng từ bi hoan hỷ chứng minh và phát 

quà cho các em Lớp Việt Ngữ nhân dịp kỷ niệm 

Đệ Nhất Chu Niên, với sự hiện diện đông đủ 

của chư tôn Đức Tăng Ni, quý vị phụ huynh, và 

chư vị Phật tử. 

Sự thành tựu ngày hôm nay là tổng số của 

những ngày Chủ Nhật trong năm các em đã 

cắp sách đến học, là những ngày mà quý phụ 

huynh đã nhiệt tâm đưa đón con em về tham 

dự, là những ngày cuối tuần mà quý vị thiện 

nguyện trong Ban Giáo Viên đã gát lại việc gia 

đình để chia xẻ thời gian hướng dẫn cho các 

em.   

Giả sử, nếu không có sự nhiệt tâm của người 

đến để dạy, và người đến để được dạy, hoặc 

người không tự cố gắng hoàn thành trách 

nhiệm như đã tự nguyện, hoặc thiếu sự giúp 

đở, thiếu sự sách tấn thì chắc hẳn đã không 

thể có kết quả như ngày hôm nay. 

Kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên, các em trong lớp 

Việt Ngữ đã được ban tặng chiếc áo có in dấu 

âm vận  -  Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng. 

Với Anh thần hiếu học, kèm theo lời khuyên 

nhủ của cha mẹ, của Ban Giáo Viên, và sự hổ 

trợ Anh thần của chư tôn đức Tăng Ni, An 

rằng, khi lớn khôn hơn, tương lai các em sẽ  

không bị ngỡ ngàng, hay ngại ngùng đọc, nghe 

và nói  bằng “Tiếng Nước Tôi”.  

 

  



Có 
 một ông bố người Mỹ, sắp xếp thời gian 

để đưa cậu con trai 9 tuổi đi câu cá vào 

ngày cuối tuần, bên bờ sông có một biển 

thông báo ghi: “Thời gian câu cá: Bắt đầu 

từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều”. Vừa đến bờ sông, ông 

bố đã yêu cầu cậu con trai đọc rõ ràng những chữ viết trên biển 

thông báo. Cậu con trai sau khi đọc đã hiểu rất rõ rằng thời gian 

câu chỉ được đến 4 giờ chiều là phải dừng lại. 

 Hai bố con bắt đầu thả câu từ lúc 10:30 sáng, mãi đến 

khoảng 3:47 phút buổi chiều, cậu con trai mới phát hiện cần câu 

cuối cùng đã uốn cong và sắp chạm mặt nước, mà con cá dưới 

mặt nước kia quả thực có sức kéo rất mạnh. Cậu bé kêu to gọi bố 

đến trợ giúp, với biểu hiện này có vẻ như sẽ câu được một con 

cá rất to! 

 Ông bố một mặt trợ giúp cậu con trai kéo cần, một mặt 

nhân Bện cơ hội dạy bảo cậu bé cách để kéo được con cá to lên. 

Hai bố con cùng nhau kéo cần câu một lát, cuối cùng cũng kéo 

lên được một con cá rất to, có chiều dài khoảng 65 cm, bề rộng 

khoảng 22 cm, nặng chừng 7-8 kg. 

 Ông bố hai tay bê con cá to lên và cùng cậu con trai ngắm 

vuốt một lúc, cậu con trai tỏ ra vô cùng vui mừng và đắc ý. Đột 

nhiên không ngờ lúc đó, ông bố liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi 

tắt hẳn nụ cười mà nghiêm mặt nói với cậu con trai: “Con yêu, 

con nhìn đồng hồ xem, bây giờ đã là 4:12 rồi! Theo quy định chỉ 

có thể được câu đến 4:00 là phải dừng lại, vì thế chúng ta nhất 

định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi”. 

 Cậu con trai nghe xong cũng liếc qua chiếc đồng hồ trên 

tay, đúng là đã 4:12 rồi, nhưng cũng không bằng lòng với bố mà 

nói: “Thế nhưng lúc mà chúng ta câu được vẫn còn chưa đến 

4:00 mà bố! Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về 

nhà!”. 

 Cậu bé vừa nói vừa biểu lộ vẻ mặt hy vọng cùng với giọng 

nói khẩn cầu bố, nhưng ông bố vẫn trả lời ngay lập tức: “Quy 

định chỉ có thể câu đến 4:00, chúng ta không thể vi phạm quy 

định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4:00 đi nữa, 

thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4:00 rồi, cho nên bắt 

buộc phải thả nó đi”. 

 

          Xin đặc biệt cống hiến 

trang này đến chư vị 
phụ huynh và Ban Giáo Viên 
Thiện Nguyện.  Mong rằng bài 
này được xem như là một trong 
những “Câu Chuyện Dưới Cờ” 
của Gia Đình Phật Tử, sẽ được 
tùy duyên, tùy hỷ chia sẻ đến 
các em trong lớp Việt Ngữ để 
bàn thảo và suy ngẫm. 
 

Trân trọng 

 

hRp://trungtamhotong.org/thugian 

  



 Cậu bé nghe bố nói xong, lại một lần nữa khẩn 

cầu bố: “Bố ơi! Đây là lần đầu ;ên, mà cũng là lần đầu 

;ên con câu được con cá to như này, mẹ nhất định sẽ 

rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy, bố cho con 

mang nó về được không ạ?”. 

 Ông bố trả lời dứt khoát: “Không thể vì không 

có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con 

đừng quên rằng, Thần đang nhìn! THẦN BIẾT CHÚNG 

TA LÀM NHỮNG GÌ”.  

 Nói xong, ông bố lập tức cùng cậu con trai bê 

con cá lên, đem nó thả lại dòng sông. Cậu con trai ngấn 

nước mắt mà nhìn con cá to bơi xa, không nói thêm 

một câu nào nữa, lặng lẽ cùng bố thu dọn đồ câu và trở 

về nhà. 

 Hơn 10 năm sau, cậu bé này đã trở thành một vị 

luật sư tốt nổi Bếng. Trong phòng khách ở văn phòng 

làm việc của anh ta có treo một tấm biển, trên đó viết: 

“Khi các bạn nói, có thì nói có, không thì nói không, nói 

sai khác đi là lời nói xuất ra từ người gian ác”. 

 Mỗi người đến [m anh ta để bào chữa, đầu Bên 

anh đều mời họ đọc qua một lần câu nói này, sau đó 

nói với họ: “Nếu như tôi phát hiện ra bạn có che dấu 

Onh ;ết vụ án, hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức 

từ chối biện hộ cho bạn. Tôi không cách nào giúp giải 

oan cho người không thành thật, bởi vì như thế là vi 

phạm Wn ngưỡng lương tri của tôi”. 

 Vị luật sư này tên là George Hamilton, làm việc 

tại thành phố New York – Mỹ. Một câu nói nổi Bếng của 

anh ấy là: “Tôi không bao giờ “cãi chày cãi cối”, tôi chỉ 

là từ Wnh huống thực tế mà nói ra chân tướng sự thật, 

bởi vì mỗi lời tôi nói Thần đều biết”. 

  

 Câu chuyện này là câu chuyện 

thật mà tôi được chứng kiến, nó 

không phải là hư cấu. Có một lần khi 

tôi tới bờ biển phía tây đảo 

Vancouver của Canada du lịch, lúc tôi 

dừng chân bên bờ biển ngắm cảnh, 

cách đó không xa có mấy thanh niên 

đang câu cá, nhưng thấy một người 

câu lên được một con cua, nhưng 

cũng không đem nó thả vào rổ đựng, 

mà lấy ra một cái thước đo đạc một 

hồi, sau đó tôi cũng không ngờ, anh 

ta đã đem con cua quăng trả lại biển. 

 Tôi tò mò đến lại gần [m hiểu 

thì chỉ thấy có một biển thông báo 

dựng đứng, trên đó ghi: “Chỉ câu cua 

có độ dài hơn 15cm”, tôi không hỏi 

cũng biết ngay, hóa ra vừa rồi người 

thanh niên kia câu được con cua, rồi 

cầm thước đo thân con cua, phát 

hiện độ dài của nó không thỏa mãn 

điều kiện là vượt qua 15cm, liền 

mang con cua thả lại biển khơi. 

 Trong cuộc sống, có những 

thứ khiến cho ta không ngừng suy 

ngẫm và cũng có những câu nói là 

định hướng cho ta suốt cuộc đời. 

Chỉ với câu nói “Bây giờ đã là 4 giờ 

12 phút rồi” của bố, chàng thanh 

niên trở thành một người chính 

nghĩa.  

(Aếp theo) 



 Phụng theo giáo chỉ Thầy Viện Trưởng Tu Viện Linh Sơn ADiĐà kiêm Trụ 

trì Linh Sơn Ohio, chư tôn đức Tăng Ni Tu Viện Linh Sơn ADiĐà đã luân phiên về 

địa phận Linh Sơn Ohio chăm lo Phật sự tại đây.  Sau tứ ngoạt an cư, Thầy Trụ trì 

Tu Viện Linh Sơn ADiĐà đã được quay lại đạo tràng Linh Sơn Ohio. Thầy đã chứng 

minh và cùng Ban Tri Sự chào đón chư vị phụ huynh đã đưa con em về Chùa 

chung vui Tết Trung Thu. Các em thỏa thích vui chơi bên các bạn đồng lứa, vui 

chơi với anh chị, và cha mẹ đã trọn vẹn dành thời gian một ngày vui bên các con.  

Tình thương yêu như thuận lòng trời, thời Bết thật trong sáng, gió thu lành lạnh 

len nhẹ...  rồi ánh đèn lung linh như những vì sao trên trời. Thế mới rỏ câu “Mái 

Chùa che chở hồn dân tộc”. 

  


